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God - zo echt God!
door Arie van der Stoep

God zoeken. Zijn tegenwoordigheid zoeken. Naar zijn troon gaan. Wanneer je dat regelmatig

doet, dan gebeurt er op een gegeven moment iets. Er gebeurt iets met jóu! Je ogen gaan

namelijk open. Je ontmoet God. En je ontmoet zijn volmaakte goedheid. (1)

En nog iets. Je ontdekt dat dit tot het meest wezenlijke van God behoort: zijn goedheid. (2) Dat juist die

bewijst hoe echt Hij God is. Dat dit Hem onderscheidt van al die andere figuren die als god aanbeden

worden, al die afgoden in de wereld.

Je gaat dan zeker zien dat de gedachte, dat elke religie naar God leidt, een leugen is. Want geen enkele

andere godsdienst kent een god die een en al goedheid is en liefde. Zo is er maar Eén!

Onszelf zijn

Wat verwacht je van een god die echt God is? Toch zeker dat Hij verheven is boven alles? Nu,  God is

zo ver verheven boven alles, zo echt God, dat Hij het zich kan permitteren om zichzelf te zijn. Dat wil

zeggen dat Hij volmaakt goed is en zijn goedheid voortdurend kan tonen, onafhankelijk van de vraag

of wij dat wel zien of begrijpen.

Daarom vraagt Hij zich ook niet af of het tonen van zijn hart geen afbreuk zal doen aan ons respect en

ontzag voor Hem. Zonder voorbehoud buigt Hij zich in liefde naar ons toe,  om dichtbij ons te zijn als

een liefhebbende Vader. (3) Zo’n god is er naast Hem niet!

Dat heeft een gevolg. Daardoor kunnen ook wij tegenover Hem echt en onszelf zijn. Wij behoeven voor

Hem niets te verbergen of ons mooi voor te doen.

De volmaaktheid

Aan de ene kant troont Hij boven alles en is verheven boven alle kleine, aardse gedoe. Ook boven het

angstvallige gedoe van afgoden, die voortdurend bezig zijn om te intimideren en zo de mensen aan

zich te binden en te laten geloven dat ze machtig zijn. Aan de andere kant is Hij volmaakt in goedheid

en vriendelijkheid en trouw en liefde en is Hij dat zonder terughoudendheid.

Als je dit gelooft, zul je niet beschaamd uitkomen, (4) want Hij blijft altijd dezelfde. (5) Hem kennen is

echt leven. (6) Het is deel hebben aan de volmaaktheid, namelijk aan de volmaakte God. (7)

Uit de Bijbel:

(1)  Psalm 145:7.

Zij zullen de roem van uw grote goedheid verkondigen,

en jubelen over uw gerechtigheid (= over uw redding, hulp en verlossing - AvdS).

(2)  Galaten 5:22.

... de vrucht van de Geest (= datgene wat Gods Geest vanuit Gods karakter voortbrengt door/in ons -

AvdS) is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid,

zelfbeheersing.



(3) Psalm 103:13.

Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,

ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

    Psalm 18:36c.

Uw neerbuigende goedheid maakte mij groot.

(4) Romeinen 10:11.

... Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

(5) Jesaja 46:4a.

Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; ...

(6) Johannes 17:3.

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U

gezonden hebt.

(7)  Kolossenzen 1:28.

Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid,

om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.
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